
Zin in kloosterleven!
Ben jij benieuwd hoe het leven in 

een klooster er uit ziet? En wil jij dit 
zelf wel eens ervaren?

Wij bieden jou een geheel verzorgd weekend 
met christelijke meditaties, korte lezingen en 

workshops met aandacht voor
geest, ziel en lichaam.

Voor iedereen (m/v) die rust en ruimte wil 
creëren in hart en hoofd en het klooster-

leven voor een weekend wil beleven.

Meld je
nu aan

en beleef 
met ons mee



Wij bieden jou twee 
dagen in een klooster met 
christelijke meditaties, 
korte lezingen en work-
shops met aandacht voor 
geest, ziel en lichaam.

Waar?
Sint Paulusabdij
Hoogstraat 80
4901 PK Oosterhout(NB)

Wanneer?
Kijk voor actuele data op
aandachtigleven.nl/weekenden 

Kosten?
Is je aanmelding 4 weken voor 
aanvang van het weekend binnen, 
ontvang je korting. Kijk voor meer 
info op de website!

Interesse?
Bel of mail ons:
Tineke Voorthuis
06 - 18 41 08 17

Lenie Kap
06 - 34 52 77 84

info@aandachtigleven.nl
www.aandachtigleven.nl
www.in-contact.nu

Zin in geest
Zin in ziel
Zin in lichaam
Zin in ontmoeten


